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Kerkbijdrages 2023 
 
In 2023 zullen de parochies van ons cluster een actie 
houden om de kerkbijdrage weer bij de tijd te brengen. 
Waarom willen we dit doen? 
 
De financiën van ons cluster zien er niet bepaald 
rooskleurig uit. Er worden al meerdere acties voor 
ondernomen om hier verandering in te brengen. Deze 
staan op onze website in ons beleidsplan te lezen. Besturen 
is vooruitzien en vooral reageren op veranderingen die 
overal om ons heen gebeuren. De kerk verkeert in deze tijd 
in een lastige positie, maar dat betekent nog niet dat er 
geen toekomst voor onze kerk is. De kerk zal zich moeten 
aanpassen, dat vraagt om actie, maar ook om hulp vanuit 
de parochies. We kennen zoveel mooie gebeurtenissen 
binnen onze kerk, zoals de sacramenten, de vieringen in de 
kerken, vaak muzikaal verzorgd, met een preek met een 
boodschap. Ook dit jaar was het weer mooi te zien hoe 
rondom carnaval de vieringen druk werden bezocht. De 
vieringen kunnen vooral mooi verzorgd worden door de 
inzet van vele vrijwilligers, zoals de koren, de misdienaars, 
kosters en lectoren. Vanuit de kerk van Heythuysen 
brengen we de vieringen in de huiskamer via de livestream. 
Vele mensen maken daar gebruik van, dat doet ons deugd.  
 
Maar we willen meer. We willen een levend cluster met 
gezonde financiën en aandacht voor de jeugd en gezinnen. 
Dit kunnen we alleen waarmaken als we ook de 
ondersteuning van de parochianen hebben. Vele 
parochianen ondersteunen ons met een gezinsbijdrage, 
die het mogelijk maakt om dit allemaal waar te maken. 
Daar zijn we eenieder heel erg dankbaar voor. Maar tijden 
veranderen, prijzen stijgen en inkomens veranderen. We 
zien dat met de huidige inflatie de kosten hard oplopen. Dit 
merken we in de supermarkt en zelfs op de wekelijkse 
markt. Voor vele mensen wordt dit voor een deel 
opgevangen, doordat de salarissen en uitkeringen stijgen. 
Wij zien als cluster Tabor ook de donkere wolken van de 
prijsstijgingen. De aanbevolen kerkbijdrage waarbij 
parochianen gratis gebruik mogen maken van een uitvaart 
verzorgd door de kerk, overigens als enige bisdom in 
Nederland, is ook licht verhoogd naar € 130,00 per jaar 
evenals de tarieven voor de misintenties. Kortom, nu is het 
dus de tijd om de kerkbijdrages tegen het licht te houden. 
Ook willen we de parochianen zoveel mogelijk 
aanmoedigen om zelf via een periodieke bankoverboeking 
de kerkbijdrage over te maken.  
Vanaf 1 juni dit jaar is het ook niet meer mogelijk om met 
acceptgiro te werken. Deze worden niet meer door de 
banken geaccepteerd. 
 

De Week van de Goede Doelen  
 

Vanaf 16 april zal er door vele vrijwilligers huis aan huis een 
envelopje bezorgd worden ten behoeve van de Week van de 
Goede Doelen. Hierin zal ook een intekenlijstlijst zitten met 
daarop alle deelnemende goede doelen. Het Clusterbestuur 
Tabor beveelt de jaarlijkse Goede Doelenactie ten zeerste 
aan! Dit is niet alleen omdat wij als Kerk via de Vastenactie 
op de lijst staan van deelnemende fondsen, maar ook 
omdat de Kerk het idee, om gezamenlijk te collecteren voor 
een groot aantal goede doelen, volledig ondersteunt.  
Een week later zullen de gevulde envelopjes vervolgens 
weer huis aan huis opgehaald worden.  
 
Wij hopen op uw gulle bijdrage, die ook ten goede komt aan 
onze kerk en danken u daar bij voorbaat voor! 
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Clusterviering bij de Baronsberg 
 

Op zondag 7 mei is om 10.30 uur een openluchtmis bij de 
Lourdesgrot aan de Baronsberg in Baexem. Pastoor M. 
Vankan zal deze mis celebreren. De viering zal muzikaal 
opgeluisterd worden door het clusterkerkkoor Cantabor, 
onder leiding van Marij Berkers en een ensemble van 
fanfare Aurora. Er zijn voldoende zitplaatsen en na afloop 
kunt u onder genot van een kopje koffie en een 
versnapering nog even gezellig samen zijn. Dicht bij de 
Baronsberg is gelegenheid om te parkeren.  
Als de weersomstandigheden het niet toelaten is de Heilige 
Mis in de parochiekerk van Baexem om 10.30 uur. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

H. Missen in Augustus                                      
(onder voorbehoud) 
 
Oneven weken  (1e weekend 1 en 2 aug): 
Zaterdag  18.30 uur Heythuysen 
Zondag  09.30 uur Leveroy 
Zondag  10.00 uur Heythuysen 
Zondag  11.00 uur Grathem 
 
Even weken (1e weekend 8 en 9 aug) : 
Zaterdag  18.00 uur Kelpen-Oler 
Zaterdag  18.30 uur Heythuysen 
Zaterdag  19.15 uur Baexem 
Zondag  10.00 uur Heythuysen 

 Terugblik van DiaNico 
 
DiaNico heeft niet stilgezeten! Buiten dat we onze 
gezinnen tweewekelijks van voedselpakketten voorzien en 
ook de Voedselbank daarbij regelmatig ondersteunen met 
pakketten, doen we geregeld iets extra’s. Denk hierbij aan 
speciale pakketten met waardebonnen voor Spar Synco 
rondom Kerst, Pasen en zomervakantie en bezorgden we 
de gezinnen iets extra’s met Sinterklaas.  
 
Dit wordt natuurlijk allemaal mede mogelijk gemaakt 
door de vele donaties en giften die wij mochten ontvangen. 
Vele mensen doneerden hun energietoeslag. Diverse lokale 
verenigingen en ondernemers ondersteunden ons 
financieel of gaven producten.  
Ook onze parochianen hebben royaal ingezameld in de 
voedselmanden in onze kerken.  
Waarvoor dank! En niet te vergeten de vele spontane acties 
die men op touw zette om een steentje bij te dragen. 
DiaNico steunde de Oekraïne materieel, met voedsel en 
financieel.  
Daarnaast investeren we geregeld in (verse) producten, die 
allemaal ten goede komen aan onze gezinnen en de 
gezinnen van de Voedselbank.  
Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de 
voedselbank of DiaNico neemt nog steeds toe.  
 
Wij zijn daarom nog steeds blij en erg geholpen met uw 
hulp, op welke manier dan ook! 
 

Bijbelleesavonden 
 

Op maandag 17 april zal er weer een bijbelleesavond 
plaatsvinden. We zullen de lezingen van de aankomende 
zondag samen lezen en bespreken. 
Aan de hand van het samen lezen en vervolgens in stilte de 
tekst overwegen, willen we ons in deze oude geïnspireerde 
verhalen verdiepen, namelijk door samen onze eigen 
indrukken met elkaar te delen. Tevens zal de aanwezige 
priester zorgen voor een stuk verdieping. Voor koffie en iets 
lekkers wordt ook gezorgd. 
De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur, in 
de Credozaal gelegen aan de Biesstraat te Heythuysen. We 
vragen slechts om een vrijwillige bijdrage. Iedereen is van 
harte welkom. Opgeven kan via: liekehover@gmail.com 
 

Hoe minder men aan 

zichzelf denkt, hoe 

minder ongelukkig men is 
 

 

Paaspakketten 2022 
 

Op de koffie bij de heren... 
 

Lei Bours, Chris Corsten, Piet van de Winkel, Sjaak Ogier en 
Jo Smolenaars uit Kelpen-Oler 
 
Deze keer is er een volle pot koffie gezet, want aan tafel in 
het voormalige parochie-centrum in de kerk van Kelpen-
Oler zitten de heren Lei Bours, Chris Corsten, Piet van de 
Winkel, Sjaak Ogier en Jo Smolenaars. Samen goed voor 
vele, vele jaren aan vrijwilligerswerk in en rondom de kerk 
van Kelpen-Oler.  Tim Nijnens, ook vrijwilliger, is helaas niet 
aanwezig. Het is dinsdagochtend, de vaste ochtend waarop 
de heren bij elkaar komen. Misschien niet altijd met z’n 
vijven, maar ik begrijp dat iedereen weet dat de koffie klaar 
is, en er in ieder geval een paar heren ter plekke zullen zijn 
om zaken mee te kunnen regelen of om vragen aan te 
kunnen stellen. 
 
Bent u geïnteresseerd in het volledige interview, dan 
verwijzen wij u graag naar www.clustertabor.nl. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastenactie 2022 
 
In het weekend van de vierde en vijfde zondag van de veertigdagentijd zal kapelaan Rajan van het cluster Kana te gast 
zijn in onze parochies.  Hij zal ingaan op het goede doel dat gelinkt is met zijn thuisland. Het coronavirus heeft echt de 
hele wereld getroffen en niemand onaangeroerd gelaten. India is een van de meest getroffen landen met een hoog 
aantal besmettingen en sterfgevallen. Duizenden kinderen verloren een moeder, een vader of zelfs beiden. Deze 
kinderen hebben zorg en bescherming nodig. Ook al vallen de lichamelijke gevolgen van besmettingen voor kinderen 
mee, de impact op hun leven is gigantisch.  Ze komen er alleen voor te staan als beide ouders worden opgenomen in het 
ziekenhuis. Er is een enorme behoefte aan onderkomen, medische zorg en scholing. Omdat de angst voor corona zo 
groot is, is niemand bereid deze kinderen onderdak te geven. Zij blijven alleen en onverzorgd achter. Het Pope Francis 
Home (Paus Franciscus huis), onderdeel van Anbu Illam: (dat betekent ‘Huis van Liefde’), kan plaats bieden aan 50 
kinderen. Anbu Illam, (o.l.v. Rev. Dr. Russel Raj Bakthinathan,) runt al 26 jaar een opvang voor dove kinderen, en kinderen 
uit zeer arme wijken. Zij hebben een ruime ervaring om ook deze kinderen een helpende hand te bieden en de juiste 
zorg aan te reiken. Om deze opvang te realiseren is veel geld nodig. Er is behoefte aan kleding en voeding, meubilair, 
wasmachines, beddengoed, bureaus, stoeltjes en banken, enz.  Daarvoor is onze hulp hard nodig.  In dit weekend zal er 
een kerkdeurcollecte plaatsvinden die overgemaakt zal worden aan dit project via bisdom Roermond. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de ochtend bezoeken wij Xanten, gesticht door de Romeinen. Het is de geboorteplaats van de H. Nobertus van Xanten, 
ordestichter van de premonstratenzers of norbertijnen. In het centrum bevindt zich de St Viktor dom.  In de crypte van 
de Dom werd bij de uitbreiding in 1966 een gedenk- en verzoeningsplaats voor de slachtoffers van het nationaal-
socialistische terreurregime ingericht. Hier rusten, naast urnen met as uit de concentratiekampen Auschwitz, Bergen-
Belsen en Dachau, de stoffelijke resten van de zaligen Karl Leisner, Heinz Bello en Gerhard Storm - alle drie martelaren die 
stierven voor hun geloof. Daarnaast ligt sinds 2006 ook een relikwie van de zalige kardinaal Clemens August Graf von Galen 
in de crypte onder het altaar. 
We zullen hier in deze Dom de heilige eucharistie vieren om 11.00 u. Aansluitend is er de mogelijk tot een rondleiding in de 
Dom en een stadswandeling voor geïnteresseerden. In de middag krijgt u de gelegenheid om te kunnen lunchen in een van 
de vele restaurants, gelegen aan de markt. In Xanten zijn voldoende eetgelegenheden en u kunt ook zelf brood meenemen. 
Om 15.00 u vetrekken wij naar de Mariale bedevaartsplaats Kevelaer. Hier zullen wij in de middag rond 16.00 u het Maria lof 
vieren. Aansluitend is er gelegenheid voor het Duitse traditionele Kaffee und Kuchen en een wandeling langs de 
verschillende kerken.  
Heenreis vanaf 8.30 uur, afhankelijk van de opstapplaats. De juiste opstapplaatsen hoort u later, nadat de aanmeldingen 
bekend zijn. 
Terugreis: Vertrek vanuit Kevelaer rond 17.30 u 
Kosten: € 25,- per persoon. Bij aanmelden contant betalen. Daarmee is de bus betaald, maar verder is niets inbegrepen.  
 
Aanmeldingsformulieren liggen in de kerk (en/of in het parochiecentrum). 
Voor de goede orde is het wel wenselijk, dat u het Aanmeldingsformulier volledig invult en meteen contant betaalt. 
Aanmelden vóór ……. via uw parochiekantoor of via de bekende adressen. 

We gaan de H. Mis vieren in de mooie kerken die Rome rijk is en willen ook op audiëntie bij de paus. Daarnaast is er genoeg 
tijd om Rome te verkennen. Samen gaan we de top-attracties in en rond Rome bezoeken denk aan: de catacomben, het 
Vaticaans museum, de belangrijkste basilica en tijdens de wandelingen door Rome gaan we ook andere 
bezienswaardigheden zien. 
 
- Donderdag 12 okt.  Reisdag richting Milaan.  
- Vrijdag 13 okt. Reisdag naar Assisi. Als we voldoende tijd hebben voor het diner gaan wij in Assisi verschillende 

plaatsen uit het leven van Franciscus bezoeken. 
- Zaterdag 14 okt.  Assisi. Mis in basiliek Franciscus van Assisi. Na de lunch gaan we Assisi bekijken “in de voetstappen 

van Franciscus” met o.a. een bezoek aan zijn geboortehuis, het doopvont en de San Damiano.  
 

Bedevaarten 
 

Dit jaar wordt u in gelegenheid gesteld om deel te nemen aan 2 bedevaartreizen. 
Wilt u deelnemen aan deze bedevaarten kunt u zich schriftelijk opgeven bij het parochiekantoor of per email 
clustertabor@gmail.com en het verschuldigde bedrag(en) bij voorkeur overmaken op rekening NL26 RABO 0122 2418 00 
o.v.v. welke bedevaart, uw Parochie Voorna(a)m(en), Achternaam. 
 

U bent pas ingeschreven als het volledige bedrag betaald is. 
 

 

 

Dekenale bedevaartsreis, bezoek aan Xanten en Kevelaer 
 

Het dekenaat Thorn organiseert op dinsdag 30 mei haar jaarlijkse bedevaart. Uw 
priesters nodigen u van harte uit om met ons op weg te gaan naar twee plaatsen aan de 
Niederrhein, te weten Xanten en Kevelaer. Tot het dekenaat Thorn behoren: Emmaus: 
Beegden, Heel, Ell, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Thorn, Wessem. Tot Kana behoort: 
Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem, Heibloem, Neer en Roggel. Tot  Tabor: Baexem, 
Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy. 
 
 

Bedevaart naar Rome 

 
Donderdag 12 oktober tot en met zaterdag 21 oktober 2023 
 
Zoals in een eerdere pastorale nieuwsbrief aangegeven gaan we op bedevaart naar 
Rome. Wij, de parochiefederatie Johannes Paulus II Maastricht en het parochiecluster 
Tabor, willen samen met u een 10-daagse bedevaart houden naar de eeuwige stad Rome 
en wel van 12 oktober t/m 21 oktober 2023. Het wordt een mooie reis waarbij we één 
volledige dag in Assisi zijn en vier en een halve dag in Rome zelf. 
We gaan de H. Mis vieren in de mooie kerken die Rome rijk is en willen ook op audiëntie 
bij de paus. Daarnaast is er genoeg tijd om Rome te verkennen. Samen gaan we de top-
attracties in en rond Rome bezoeken denk aan: de catacomben, het Vaticaans museum, 
de belangrijkste basilica en tijdens de wandelingen door Rome gaan we ook andere 
bezienswaardigheden zien. 
 
- Donderdag 12 okt.  Reisdag richting Milaan.  
- Vrijdag 13 okt. Reisdag naar Assisi. Als we voldoende tijd hebben voor het diner 

gaan wij in Assisi verschillende plaatsen uit het leven van 
Franciscus bezoeken. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Zondag 15 okt.  Assisi. In de ochtend een bezoek aan Spello en aan Cappella Baglioni. In de middags brengen wij een 
bezoek aan Greccio, de plek van de eerste levende kerststal van St. Francisus.  
Aansluitend vertrek naar Rome, aankomst in de avond. 

- Maandag 16 okt.  Rome, op basis van openbaar vervoer (metro). In de ochtend gaan we naar de St. Pieter, waar we 
de H. Mis vieren. Aansluitend rondleiding (vrij om zelf evt. koepel te bezoeken). Na lunch gaan we  
Rome te voet verkennen: Engelenbrug - Piazza Navona - Santa Maria dell’ Anima -   Franse kerk S. 
Luigi - Pantheon - Trevifontijn - Spaanse Trappen - Piazza del Popolo  / S. Maria d. Popolo   

- Dinsdag 17 okt.  Rome, in de ochtend met openbaar vervoer – in de middag met de touringcar. 
In de ochtend bezoeken wij: S. Maria Maggiore en St. Jan van Lateranen. 
Na de lunch brengen wij een bezoek aan de St. Sebastianus catacombe en de basiliek St. Paulus 
buiten de Muren. 

- Woensdag 18 okt.   Rome, op basis van openbaar vervoer (metro). 
In de ochtend heeft u de keuze uit: de algemene audiëntie of een bezoek aan het Vaticaans museum 
en de Sixtijnse kapel. Na de lunch bezoeken we Trastevere, hier zullen we o.a. zien: S. Cecilia, het 
Tibereiland, het Joods getto en Campo di Fiori. 

- Donderdag 19 okt.   Rome, op basis van openbaar vervoer (metro). In de ochtend gaan we naar het Colosseum met 
aansluitend een wandeling naar het Capitool. Na de lunch is een vrije middag in centrum van Rome 
voorzien. 

- Vrijdag 20 okt.  Reisdag richting Milaan. Vertrek na de H. Mis van 8.00 u. 
- Zaterdag 21 okt  Reisdag naar Maastricht. Vertrek 8.30 u. 
 
De kosten 
Op basis van halfpension in Rome, de busreis en de entreeprijzen moeten we per persoon € 1100,-- vragen, op basis van  
2 personen per kamer. De toeslag voor een éénpersoonskamer is € 250,--. 

 

 

 

 

APOSTELEN 
AVONDMAAL 
BARABBAS 
HERODES 
INTOCHT 
JEZUS 
JUDAS 
KRUISIGING 
KUS 
LENTE 
LICHT 
PAASEI 
PAASFEEST 
PAASWAKE 
PALMZONDAG 
PILATUS 
VASTEN 
VERRIJZENIS 
 

 
 

Paas-woordzoeker 

Oplossing 
 


